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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 10 augustus 2025, 18:30 uur   

Voorganger: Ds. J. Noordam 

 

Orgelspel | Jeantine van Dusseldorp 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: Psalm 141: 1 en 2  (Weerklank) 

 
 

2 Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen 
   geheven zijn, tot U gericht 
   als reukwerk voor uw aangezicht, 
   als offers die des avonds branden 
 

Stil gebed 
 

Votum en groet  
 

Zingen: Psalm 42A : 1 en 7  (Weerklank) 
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7 Hart, onrustig, vol van zorgen, 
   vleugellam geslagen ziel, 
   hoop op God en wees geborgen. 
   Hij verheft wie nederviel. 
   Eens verschijn ik voor de Heer, 
   vindt mijn ziel het danklied weer: 
   Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
   altijd aan de dood ontheven. 
 

Geloofsbelijdenis van Nicea / Constantinopel 
 

Zingen: Psalm 68 : 10  (OB) 
10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 
     Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
     Met Zijne gunstbewijzen. 
     Die God is onze zaligheid; 
     Wie zou die hoogste Majesteit 
     Dan niet met eerbied prijzen? 
     Die God is ons een God van heil; 
     Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
     Ons 't eeuwig, zalig leven; 
     Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
     Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
     Volkomen uitkomst geven. 
 

Gebed  
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Schriftlezing: Romeinen 5 : 1 - 11 
1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus 
Christus. 2. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze 
genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 3. En 
dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de 
verdrukking volharding teweegbrengt, 4. en de volharding ondervinding en de 
ondervinding hoop. 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze 
harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. 6. Want toen wij nog 
krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. 7. Want 
bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers 
heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. 8. God echter bevestigt Zijn 
liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 
9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem 
behouden worden van de toorn. 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God 
verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend 
zijn, behouden worden door Zijn leven. 11. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in 
God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen 
hebben. 
 

Zingen: Lied 230 : 3, 4 en 5  (Weerklank) 

 



4 
 

4 In ’t woeden aller tijden 
   is nooit het lied verstomd, 
   Gods hoede zal ons leiden, 
   de volle vrede komt! 
   Geloven wordt aanschouwen, 
   als uit de hemel daalt 
   de bruid, de hoge vrouwe, 
   de kerk die zegepraalt. 
 
5 Met God zijn wij verbonden, 
   met Vader, Zoon en Geest, 
   met alwie overwonnen, 
   alwie zijn trouw geweest. 
   Bewijs ons uw genade, 
   dan zingen wij bevrijd 
   de glorie van uw daden, 
   in tijd en eeuwigheid. 
 
Verkondiging: “Geloof is volharden” 
n.a.v. Romeinen 5 : 3 -  5 
3. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat 
de verdrukking volharding teweegbrengt, 4. en de volharding ondervinding en de 
ondervinding hoop. 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze 
harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. 
 
Zingen: Psalm 138 : 4 en 3  (Weerklank) 
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3 Zij breken in gejubel uit 
   en roemen luid des HEREN wegen, 
   want groot is ’s HEREN heerlijkheid, 
   zijn majesteit, zijn trouw en zegen. 
   Hij slaat, al troont Hij nog zo hoog, 
   op hen het oog, die needrig knielen, 
   maar uit de verte ziet Hij aan 
   de dwaze waan van trotse zielen. 
 

Gebed 
 
Collecte 
 

Slotzang: Lied 237: 1, 2 en 3  (Weerklank) 
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2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
   zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
   een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
   blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
   de adem zijner lippen overmant 
   de tegenstand. 
 

3 De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
   doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
   Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
   heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
   Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
   als Gods gezant. 
 

Zegen 
 

Uitgangscollecte 
 

Orgelspel 


